
 

                            CARPE DIEM   DEURNE   17 december 2011 

 
 

17 December. Het is nog geen Kerstmis Wel op komst.   

Daarom: Op weg naar Kerstmis. 

Bedoeling zou zijn hier en daar een korte toelichting te brengen. Om de mensen meer te 

betrekken bij wat wij brengen.  

Daarom een INLEIDER(-STER) die soms korte  toelichtingen  geeft  

en een VOORDRAGER(-STER) die soms een ‘mooie’tekst brengt. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Inleider 

 

Korte voorstelling van Carpe Diem – Dirigente-Bestuur en voorzitter. 

 

 

‘We gaan op weg naar Kerstmis.’ 

‘Doet bij uw harp de psalmen horen  (hier zou het koor zich al klaar houden voor het 1
ste

 lied) 

Laat klinken door uw tempelkoren 

Trompetten en bazuingeschal  (Psalm 98)        (Onmiddellijk beginnen)  

Joy to the World! 

 

1. JOY TO THE WORLD 

  

   Voordrager 

    

Het feest van wachten 

   Op het licht in de duisternis 

   Het feest van verwachten 

   Wat er nog steeds niet is. 

 

   Verlangen dat wordt geboren 

   In het hart van ieder mens 

   Het is kwetsbaar krachtig 

   Net als het kerstfeest zelf. 

 

2. SUNNY LIGHT OF BETHLEHEM 

 

 

3. ANGELS CAROL 

 

   Voordrager 

 

   Als er nu eens niet een hemel is. 

   Met kaartende ventjes, 

   kinderen die altijd maar rijstpap eten  

en een Sinte Pieter die nooit zijn sleutel vindt. 

   



   Maar een tijdloos voortleven 

   Van het beste wat in de mens was 

   En dat wij elkaar daarbij zouden mogen ontmoeten… 

Julien Schoenaerts op het einde van zijn leven, toen ze hem vroegen: 

Gelooft gij in een hiernamaals?’  

Zei die rustig en mijmerend: ‘ik geloof het niet…ik hóóp het.’ 

  

4. VENI  JESU 

 

   Voordrager 

 

   Ik heb de kalkoen eerst een nacht 

   laten weken in de cognac 

   Daarna met sherry ingesmeerd en 

   besprenkeld met vermout. 

   En toen opgevuld met een dikke rum-saus. 

   Het was voor het eerst dat ik een kalkoen 

Uit de oven zag klimmen 

Die probeerde de Anonieme Alcohollisten op te bellen. 

 

5.  CHRISTMAS POPS TRIO 

 

Inleider 

 

Voorstelling van Jonas 

 

 

6. JONAS  solo 

 

Inleider 

 

Korte inleiding op het lied van Preud’homme 

 

 

7. KERSTNACHT DIE SCHONE 

 

Inleider 

 

Kort iets over Toon Hermans 

 

   Voordrager 

    

   Vroeger heb ik wel eens gezegd,  

   liefde is een stukje eeuwigheid. 

Maar nu jij weg bent gegaan 

en ik je tóch niet heb verloren 

nú weet ik,  

dat eeuwigheid niet uit stukjes en beetjes bestaat 

en dat liefde de eeuwigheid zelf is. 

 



8. ANGELS AMONG US  

 

 

9. DECK THE HALL 

 

   Voordrager 

 

   Kerstmis gebeurt in de warmte van het hart 

   In de gloed van een glimlach 

   In de zachtheid van een stem 

   De zorg van een hand 

   In het goddelijk nabij zijn voor elkaar. 

 

10. THE FIRST NOWELL  

 

 

11. MERRY CHRISTMAS 

 

 

   P A U Z E 
 

Inleider 

 

Inleiding op het lied ‘Songs of Sanctuary’ 

 

12. SONGS OF SANCTUARY 

 

 

13. FOLLOW THAT STAR 

 

 

14. JONAS solo 

 

 

15. SING AN ALLELUIA 

 

 

16. WHITE CHRISTMAS 

 

Inleider 

 

Over het ontstaan van ‘Stille nacht’. 

En over ‘Tebe Poëm’ als onze afscheidsgroet.. 

 

 

17. STILLE NACHT 

 

 

18. TEBE POEM  


